
ijn geboorteplaats is een uit de kluiten gewassen 
dorp waar je vaak dezelfde mensen ziet. Zo komt 
het dat ik Eddy eigenlijk al een hele tijd van 

gezicht ken. Al sinds mijn jeugd vind ik hem enorm aan-
trekkelijk, met zijn staalblauwe ogen en zijn hippe kleding. 
Het kwam alleen nooit tot echt contact. Ik dacht dat hij ge-
trouwd was, maar een maand of vijf na mijn eigen scheiding 
hoorde ik dat ook hij weer in de markt lag. Daarom sprak ik 
hem aan toen ik hem later in de kroeg tegenkwam. Wie niet 
waagt, die niet wint, tenslotte. 
Eddy viel niet tegen - we hadden het erg gezellig met elkaar 
die avond. Toen de lichten aangingen, vroeg ik hem of hij 
nog een afzakkertje bij mij wilde komen pakken. Dat wilde 
hij wel. Hij vroeg mijn adres en beloofde zo snel mogelijk 
te komen. Ik wachtte thuis geduldig af. Gelukkig liet hij me 
niet lang wachten: na een kwartiertje ging de bel al. Zo ge-
zellig als we het in de kroeg hadden gehad, zo leuk hadden 
we het ook in bed. Het voelde goed en na die nacht wist ik: 
Eddy hoort bij mij!

Verjaardag
Deze avond is nu drie maanden geleden en Eddy en ik zijn 
een stelletje. Althans, zo kijk ik ertegen aan. Hoe moet je 
het anders noemen wanneer je zo’n twee keer per week 
met elkaar het bed deelt? Dat is trouwens niet het enige wat 
we doen, hoor. We vinden het ook leuk om uitgebreid voor 
elkaar te koken en daarna op de bank een filmpje te kijken. 
Of we rijden naar het strand en maken een wandeling. Alles 
met zijn tweetjes. 
Toen Eddy en ik iets met elkaar kregen, wilde ik meteen 

mijn vriendinnen appen om ze op de hoogte te brengen. Ik 
kon het wel van de daken schreeuwen, maar dat hield Eddy 
tegen. ‘Het voelt goed, maar toch, je weet niet hoe het gaat,’ 
zei hij. ‘Ik wil niet dat mijn dochters het horen voordat we 
echt zeker van elkaar zijn.’
Op zijn verzoek heb ik het dus stilgehouden, maar natuur-
lijk lukt dat voor vriendinnen nooit lang. Na drie weken 
vertelde ik het aan Judith en Clarissa. Dat was een verade-
ming, want nu kon ik er in ieder geval met hen over praten. 
Zes weken later was Eddy jarig. Dat leek mij een mooie ge-
legenheid om zijn familie en vrienden te ontmoeten. Daar 
dacht Eddy echter anders over. ‘Met jou vier ik het graag 
apart, op een speciale manier,’ zei hij met een knipoog. ‘Ik 
vind het niet de juiste manier om je dan te introduceren.’
Dat vond ik jammer, maar wat kon ik eraan doen? Ik vond 
dat hij moest doen wat goed voelde voor hem. Maar inmid-
dels denk ik daar anders over. Steeds vaker denk ik: en ik 
dan? Ook vraag ik me af of hij wel eerlijk tegen me is. Mis-
schien neemt hij onze relatie niet zo serieus als ik…

Ruzie
Vorige week kwamen we elkaar per ongeluk tegen. Ik wist 
dat hij die avond ergens naartoe moest, maar niet waar-
heen. Hij bleek dus op het feest te zijn waar Judith mij die 
avond ook mee naartoe had gesleept. 
Ik zag dat Eddy schrok toen hij me zag, maar hij kwam naar 
me toe en gaf me een vluchtige kus op mijn mond. Ik wilde 
mijn arm om hem heen slaan voor een wat innigere zoen, 
maar hij draaide zich half om, zodat dat niet ging. ‘Er zijn 
hier ook vriendinnen van mijn ex, Bianc,’ zei hij, terwijl hij 

schichtig om zich heen keek. ‘Ik wil niet dat ze via via van 
ons hoort.’
‘Misschien moet je het haar dan zélf eens vertellen,’ zei ik 
vinnig. ‘Ik wil gewoon open en eerlijk tegen iedereen zijn.’
Schuldbewust keek hij me aan. ‘Snap ik, snap ik. Geef het 
de tijd. Ik wil niemand onnodig kwetsen.’
‘En ik dan?’ zei ik boos. ‘En hoe denk je dat ze zich zullen 
voelen als ze horen dat dit al maanden aan de gang is?’ 
‘Het is gewoon nog te snel.’ 
Ik draaide me kwaad om en liep weg. De rest van de avond ne-
geerde ik hem. Zelfs toen hij aankwam met een drankje, deed 
ik net alsof ik hem niet zag. Hij mocht best weten dat ik boos 
was. Ik ben zijn vriendin, ik hoef me toch niet te verstoppen?
‘Misschien wil hij wel terug naar zijn ex,’ zei Judith. ‘Als zij 
hoort van jullie, kan hij dat wel vergeten.’ Terug naar zijn 
ex? Zou dat de reden zijn waarom hij mij verborgen houdt? 
Of zou er iets anders aan de hand zijn? 
Die nacht stond hij bij me op de stoep om erover te praten. 
Ik stelde hem allerlei vragen. Hoopte hij dat het nog goed 
komt tussen hem en zijn ex? Verwachtte hij andere proble-
men als onze relatie bekend wordt? Nam hij onze relatie wel 
serieus? Hij zwoor dat het alleen maar was om zijn dochters 
en zijn ex de tijd te geven om de scheiding te verwerken. 
Maar hij kon niet zeggen hoelang dat nog gaat duren. 
Hij keek me aan met die mooie blauwe ogen van hem en 
ik was meteen weer om. Maar toen hij na een paar uur als 
een dief in de nacht verdween, voelde ik me weer rot en 
vond ik hem een slappe zak. Hij denkt aan zijn ex en zijn 
dochters, maar gaat voorbij aan mijn gevoelens. Of moet ik 
me daaroverheen zetten?”  

Bianca’s vriend houdt hun relatie geheim

‘NEEMT HIJ ONZE LIEFDE SERIEUS?’
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Als Bianca (37) iets krijgt met Eddy (40) wil ze dat het liefst van de daken schreeuwen. 
Eddy vindt echter dat ze het rustig aan moeten doen en wil hun relatie voorlopig stilhouden. Daar krijgt Bianca 

het steeds moeilijker mee en ze begint zelfs achterdochtig te worden…
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