
k werk als verpleegster in een ziekenhuis. Hoewel het 
flink aanpoten is, heb ik mijn werk altijd erg leuk ge-
vonden. Het is erg afwisselend en dankbaar werk dat 

echt bij me past. Daar komt nog bij dat ik altijd supercol-
lega’s heb gehad. Ik kan met iedereen even goed samen-
werken en we lachen heel wat af. We hebben ook wat voor 
elkaar over en dat vind ik ook belangrijk. Als we zien dat een 
collega het - om wat voor reden dan ook - moeilijk heeft, dan 
springen we voor elkaar in en proberen we elkaar te ontzien. 
Pasgeleden lag een collega bijvoorbeeld in scheiding en daar 
probeerden we rekening mee te houden door hem de wat 
minder stressvolle klussen te geven. Ook namen we dien-
sten van hem over als hij het even niet meer trok. 
Ik heb zelf geen kinderen, maar veel van mijn collega’s wel. 
Daarom komen de nacht- en weekenddiensten vaker op mij 
neer. Maar dat vind ik niet erg, dat doe je gewoon voor el-
kaar, vind ik. Als ik even lastig zit, dan doen mijn collega’s 
namelijk ook niet moeilijk. Mijn moeder had onlangs haar 
been gebroken en mijn collega’s gooiden het hele rooster 
om, zodat ik mijn moeder kon bijstaan als ze dat nodig had. 
Ik hoefde het ze niet eens te vragen.

Ergernis
We steunen elkaar dus als het nodig is, maar het is natuur-
lijk niet de bedoeling dat je voor elk wissewasje een beroep 
doet op je collega’s. Je zegt geen weekenddienst af omdat 
je dat weekend toevallig een verjaardag hebt. De enige die 
daar anders over lijkt te denken, is onze nieuwste collega 
Renske. Het valt me op dat ze vaak onder haar weekend-
diensten uit probeert te komen. 

Renske kwam anderhalf jaar geleden bij ons werken en we 
vonden haar echt een aanwinst voor het team. Ze is vijfen-
twintig, draait voor geen enkel klusje haar hand om en is 
lekker leergierig. Maar ze is ook heel makkelijk in het ruilen 
van diensten die haar niet goed uitkomen en die diensten 
vallen - hoe toevallig - altijd in het weekend. Sinds kort erger 
ik me daaraan. 
Een maand of drie terug vroeg Renske me met een sme-
kende blik of ik haar dienst op zaterdag wilde overnemen. 
Hoewel het mij ook niet echt goed uitkwam, stemde ik toch 
toe. Ik had die zaterdag een verjaardag en hoewel ik van 
plan was om maar even te gaan, zit je toch minder lekker 
als je weet dat je die dag ook nog moet werken. De week 
daarop hoorde ik dat Renske die zaterdag naar een of ander 
dansfeest was geweest. Nou ja, zeg!

Hint
Normaal gesproken vraag ik nooit waarom ik een dienst 
moet overnemen. Ik ga er namelijk van uit dat er alleen 
geruild wordt als het noodzakelijk is en bovendien gaat het 
mij niet aan waarom iemand anders niet kan. Maar toen 
Renske het weer een keer vroeg, wilde ik wel graag weten 
waarom ze niet kon. 
‘Heb je dan iets belangrijks?’ vroeg ik. 
‘De verjaardag van mijn beste vriendin,’ antwoordde ze. 
‘Tja, ik moet ook zo vaak eerder weg bij een verjaardag. Of 
ik moet afzeggen. Dat hoort erbij,’ antwoordde ik. ‘Boven-
dien kan ik zaterdag niet, want mijn man en ik gaan uit 
eten en daarna nog uit.’ Dat laatste was niet waar, maar dat 
hoefde zij niet te weten. Ze reageerde niet echt, ze droop 

gewoon af. Ik hoopte dat ze mijn weinig subtiele hint zou 
begrijpen. 
Ik ben niet de enige die zich eraan stoort. Een van mijn col-
lega’s, Jackie, was het ook opgevallen en ze had Renske er 
ook op aangesproken. ‘Goh, ik dacht dat we alleen diensten 
zouden ruilen in dringende gevallen,’ had ze gezegd. ‘Als elk 
feestje dringend is, dan weet ik er ook nog wel een paar.’
Groot was mijn verbazing toen ik later hoorde dat Renske 
Annelien - een andere collega en de goede sul van de afde-
ling - had weten te strikken. ‘Heb jij gewerkt voor Renske?’ 
vroeg ik Annelien na dat weekend. ‘Weet je wel dat het al-
leen om een verjaardag ging?’
‘Ja, ach,’ zei Annelien schouderophalend. Ze leek er niet zo 
mee te zitten. Renske weet dus wel wie ze moet benaderen 
als ze iets voor elkaar wil krijgen.

Sfeer
Ik merk dat ik Renske de laatste tijd met argusogen in de 
gaten houd. Ik weet dat ze binnenkort weer ingeroosterd 
staat voor het weekend en weet ook dat ze Annelien al heeft 
gepolst. Ik erger me daar vreselijk aan, maar weet niet zo 
goed hoe ik deze ergernis moet delen zonder dat het de 
sfeer beïnvloedt. Ik zou het tijdens een teamvergadering ter 
sprake kunnen brengen, maar dan maak ik het misschien 
wel groter dan het is. Of ik kan Renske er persoonlijk op 
aanspreken, maar dan maak ik het iets tussen haar en mij, 
terwijl ik vind dat het iedereen aangaat. Of ik laat het op 
zijn beloop en ruil gewoon zelf niet meer met Renske. Haar 
weekends zijn tenslotte niet belangrijker dan de mijne of 
die van mijn collega’s. Wat zouden jullie doen?”  

Roberta’s collega schuift haar weekenddiensten af
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Roberta (32) werkt al zeven jaar als verpleegster in het ziekenhuis, samen met een fantastische groep collega’s. 
Ze zijn nooit te beroerd om elkaar te helpen en daar maakt hun nieuwste collega Renske (25) 

handig gebruik van…
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